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Voorwoord

Het is voor mij een eer om het voorwoord te mogen 
schrijven voor het 525-jarig jubileum van schuttersgilde 
St. Sebastianus, opgericht in 1499 aan het einde van de 
middeleeuwen. Nu, 525 jaar later, is het de gelegenheid om 
deze rijke geschiedenis en tradities van het gilde te vieren.

Bij de oprichting was ons schuttersgilde een club van gewone 
burgers om de stad Gendt te beschermen tegen roversbendes 
of vreemde legers. Als er onrust was, brand of bezoek van een 
belangrijk persoon dan was het het gilde dat de orde moest 
handhaven. In die tijd was het schuttersgilde dus eigenlijk het 
leger, de brandweer en de politie tegelijk. Veel schutterijen en 
schuttersgilden zijn ontstaan uit religieuze broederschappen 
verbonden aan de kerk. Daarom verwijst bij deze verenigingen 
de naam vaak naar een heilige, zoals ook ons gilde naar de 
Heilige St. Sebastianus is vernoemd.

Vanaf het ontstaan staat schuttersgilde St. Sebastianus 
midden in de Gendtse samenleving, maar door de jaren heen 
veranderden haar taken. Rond 1900 zorgde de invoering 
van de dienstplicht ervoor dat de schutterijen officieel van 

hun militaire taak werden ontheven. Vanaf die tijd is het 
schuttersgilde ontstaan zoals we dat nu ook nog zijn. Vele 
generaties lang hebben onze leden een rol gespeeld in het 
beschermen van de Gendtse gemeenschap en het koesteren 
van de waarden die wij als schuttersgilde hoog achten. Deze 
waarden worden samengevat met het devies: “Broederschap, 
Trouw en Dienstbaarheid.” Het huidige schuttersgilde staat 
“midden in de samenleving”; zij benadrukt het belang om 
tradities en cultureel erfgoed in ere te houden en probeert 
ook een actieve en relevante rol te spelen in de moderne 
maatschappij.

Dit jubileum is een kans om de waarden van vroeger en nu 
te combineren. Het is een moment om terug te kijken op 
alle successen en uitdagingen die hebben bijgedragen aan 
de bloei van het schuttersgilde. Het vieren van het 525-jarig 
jubileum is niet alleen een viering van de geschiedenis, maar 
ook een erkenning van de toewijding en inzet van de huidige 
leden en een uitnodiging aan toekomstige generaties om deze 
erfenis van het schuttersgilde voort te zetten.

Het jubileumjaar 2024 wordt een jaar vol festiviteiten en 
evenementen en zal starten op zaterdag 20 januari, niet geheel 
toevallige de patroonsdag van de Heilige St. Sebastianus, met 
het Sebastianus festival “Night at the Museum”. Dit wordt het 
derde festival waar muziek en beeld elkaar ontmoeten en dit 
mag u zeker niet missen! In dit magazine vindt u alle festiviteiten. 
Enkele wil ik graag benoemen zoals de middeleeuwse maaltijd 
en de GendTattoo. Terug naar de tijd van de middeleeuwen 
van ridders en kastelen, de tijd van bourgondisch eten onder 
het genot van dans en muziek. Houd je van show en spektakel 
dan mag je de GendTattoo zeker aan u voorbij laten gaan. Het 
Julianaplein zal omgetoverd worden tot een echte arena met 
de beroemdste schutterij “De Nachtwacht” als middelpunt. Als 
laatste wil ik nog noemen de Kringdag van Rijk van Nijmegen- 
de Betuwe waar honderden schutters in het centrum van 
Gendt zullen strijden om de hoogste eer.

Tenslotte wil ik langs deze weg al onze leden en vrijwilligers 
die op één of andere manier deze festiviteiten mogelijk maken 
alvast hartelijk bedanken voor hun inzet. Ik ben trots op jullie. 
Ook alle sponsoren groot of klein, bedankt voor jullie steun.

Ik wens iedereen veel leesplezier en zie u graag tijdens onze 
festiviteiten.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Hans Leenders,

Voorzitter schuttersgilde St. Sebastianus.
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In de 525 jaar dat schuttersgilde St. Sebastianus bestaat 
is er veel gebeurd. Op deze pagina geven wij u een korte 
samenvatting van deze vele gebeurtenissen. Als u hier 
meer over wilt weten kom dan naar de evenementen die 
wij dit jaar organiseren want dan zal er dieper op ingegaan 
worden. Uiteraard gebeurt dit op zeer creatieve wijze. 
Zorg dat je er bij bent!

Voor dit verhaal gebruiken wij het onderzoeksrapport van 
de heer Buylinck (uit 1985), het canon van Gendt, Wikipedia 
en de bibiliotheek van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. 
Het meest fascinerende aan al deze bronnen is de tendens 
die te zien is in de geschiedenis van het schuttersgilde St. 
Sebastianus. Het gezegde: “Het leven is vallen en opstaan” is 
mijns inziens ook passend bij onze vereniging in de 525 jaar 
die wij bestaan.  Grofweg zag je in het vallen en opstaan van 
het schuttersgilde drie grote tijdsvakken. En uiteraard binnen 
de drie tijdsvakken waren er ook kleinere momenten van vallen 
en opstaan. 

Karel van Egmond, ook bekend 
als Karel van Gelre, was in 
1499 de landsheer van Gendt. 
Een landsheer richtte vaak 
schutterijen en schuttersgilden 
op, zodat hij er bij oorlogen ook 
een beroep op kon doen. Karel 
van Egmond, heeft zo ook St. 
Sebastiaanschut opgericht als 
burgerwacht ter verdediging 
van het kasteel Gendt. Dit was 
het begin van het schuttersgilde 
St. Sebastianus zoals we dat nu 
kennen. Het stond midden in de gemeenschap, was kersvers 
en had nog geen tegenslagen gehad.

In 1506 gaf Karel van Egmond de stad Gendt, heerlijkheid 
en kerspel in leen aan de Hendrik van Gendt. Na het conflict 
met de heer van Gendt in 1762 heette het schutterij “Ons 
Genoegen”. Op dat moment was het schuttersgilde ingedut, 
vandaar ook de naamkeuze wellicht. De taak als burgerwacht 
werd wat troebel, omdat beroepslegers in opmars waren. 

Nadat een concordaat tussen Napoleon en de paus Pius VII 
in werking trad (18021-1802) werd de eredienst weer hersteld. 
Dat betekende dat schutterijen en schuttersgilden weer actief 
mochten worden. In Gendt mocht dat niet echt baten; Het 
schuttersgilde kwam steeds verder in ruste.

In 1948 werd de naam schuttersgilde St. Sebastianus. Zo net 
na de oorlog was het de tijd van het rijke Roomse leven. Het 
bestuur van destijds lukte het wel om nieuw leven in te blazen 
en maakt het schuttersgilde St. Sebastianus uit Gendt tot een 
vereniging, zoals we het nu nog kennen. 

Om een leuke uitleg te krijgen over schuttersgilden in algemene 
zin is het leuk om de QR-code linksonder te scannen en de 
uitleg te krijgen van Omroep Limburg 1. Met dit verhaal kunt 
u zichzelf ook vast inleven hoe dit in Gendt eruit gezien moet 
hebben en dus ook voor het schuttersgilde St. Sebastianus. 

Geschiedenis van schuttersgilde 
St. Sebastianus in een notendop

Karel van Gelre

Gendt anno 1620
Linksonder is de ruine te zien van kasteel Gendt



WAT IS
MIJN WONING
WAARD?

Langekerkstraat 45
6851 BM Huissen 

Ontvang een gratis waardebepaling! 
Neem contact op met onze adviseurs!

 

(026) 203 4003 info@woon-goed.nl

Obdam Financieel Advies
Klappenburgstraat 1 A
6681 XN BEMMEL
T 0481 - 46 48 55
E info@obdamfa.nl
I www.obdamfa.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

Slochterenweg 222
6835DZ Arnhem

Tel: (026) 3231975
Fax: (026) 3272766

E-mail: info@fysiotherapievredenburg.nl



 
 
 
 

Poelwijklaan 22 
6691 MH  GENDT 

 
inFinance MKB ondersteunt ondernemers bij het reilen en 
zeilen van hun onderneming. Dit doen wij door het aanbieden 
van verschillende diensten op het gebied van administratie, 
fiscaliteit en advisering. 
 
inFinance is een MKB kantoor, dat betekent persoonlijke 
dienstverlening met de betrouwbaarheid, directheid en 
transparantie die u mag verwachten van een persoonlijke en 
betrokken partner. Niets bijzonders, gewoon anders. 
 
U kunt bij ons terecht voor: 
 

• Administratie 
• Fiscale aangiften 
• Fiscale advisering 
• Advies bij overdracht 
• Bedrijfsfinanciering 

 
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op, de koffie 
staat klaar! 
 
inFinance MKB B.V. 
Poelwijklaan 22  Darwinstraat 23 
6691 MH  GENDT 6718 XR  EDE 
info@infinance-mkb.nl 
www.infinancebeheer.nl 
0318 – 24 81 07 



In het weekend van 20 januari zal Providentia omgetoverd 
worden tot een bijzonder museum.
 
Met een schutters museumkaart kunt u toegang krijgen tot dit 
eenmalige museum. Samen met “Kareltje” nemen wij u mee in 
het verhaal, the neverending story. Als het museum gesloten 
is, gaat het leven…. We gaan terug in de tijd naar het jaar 1499 

waarin het schuttersgilde St. Sebastianus werd opgericht.  
Met bewegende objecten, beelden, zang en het geluid van St. 
Sebastianus van toen en nu, van de middeleeuwen naar barok, 
van Karel van Gelre tot Sissi, van schutters tot de vereniging 
wat het nu is, nemen wij u mee in een ware beleving om aan 
u het 525-jarig bestaan te vertellen. U komt toch ook naar dit 
historisch verhaal?

9

Sebastianus Festival 2024 
Night at the Museum
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Jubileum viering “De jeugd van vroeger”

Op zaterdag 2 maart 2024 organiseert St. Sebastianus 
voor  “De jeugd van vroeger” een gezellige middag.

U bent van harte welkom om dit mee te beleven in het kader 
van het  525-jarig  jubileum van  schuttersgilde St. Sebastianus 
te Gendt. Deze middag vind plaats in Providentia, waar u wordt 
ontvangen met koffie/ thee en iets lekkers.

Het programma start met een woordje van onze voorzitter, 
Hans Leenders. Daarna volgt een lezing over dialecten door de 
heer Wim Daniëls. Hij is alom bekend van het tv-programma 
Het Dorp dat hij samen presenteert met Huub Stapel. Ook is hij 
schrijver, taalkundige, tv-presentator en spreker.

Rick Basten, de welbekende tamboer-maître van schuttersgilde 
St. Sebastianus, geeft een presentatie over de geschiedenis 
van schutterij. Hij zal de presentatie ondersteunen met beeld 
en geluid.

Daarna treedt Jong St. Sebastianus voor u op.
De jeugdige en talentvolle band, met muzikanten in de 
leeftijd van 8 tot 16 jaar, zal herkenbare muziek voor u spelen.

Ook zijn de jonge vendeliers aanwezig om u een vendelhulde 
te brengen.

Tijdens de middag vindt er ook een loterij plaats waarbij u leuke 
prijzen kunt winnen.  Aan het einde van deze middag sluiten 
we af met heerlijke soep en belegde broodjes.

De entreeprijs voor deze geweldige middag bedraagt slechts 
€ 7,00 per persoon. Kaarten zijn reeds beschikbaar bij The 
Readshop Viergever en online via onze website.

Tot zaterdag 2 maart!

Bent u op zoek naar een laagdrempelig kantoor? 
Een kantoor met vaste aanspreekpunten, korte lijnen en een persoonlijke benadering?

Kom dan eens vrijblijvend kennismaken met FlexAccount!

Slenkweg 2 - Ressen  |  De Kruigang 5  - Gendt  
T 0481-470200  |  info@flexaccount.org  |  www.flexaccount.org
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Jubileum weekend St. Sebastianus
6 t/m 9 juni 2024

Het hoogtepunt van het jubileum van St. 
Sebastianus gaat plaats vinden van donderdag 
6 juni t/m zondag 9 juni. 

Het centrale hart van de festiviteiten zal de feesttent 
zijn die naast het Providentia komt te staan. In het 
geval van mooi weer zullen zoveel mogelijk activiteiten 
in de buitenlucht plaats vinden. 

Donderdag 6 juni 
Het feestweekend wordt afgetrapt met een 
middeleeuwse maaltijd in de Dorpstraat. Sebastianus 
gaat terug in de tijd en organiseert samen met de 
Smaakcateraar en een aantal Gendtse winkeliers een 
middeleeuwse maaltijd. U kan genieten van lekker eten, 
zoals het in de middeleeuwen was. Ook zal het terrein 
ingericht zijn in middeleeuwse sferen inrichten en wordt 
er voor het nodige vertier gezorgd. Denk bijvoorbeeld 
aan de middeleeuwse klanken van de Datura Medieval 
Music band. Natuurlijk wordt er ook voor gezorgd dat de 
dorstige kelen gesmeerd kunnen worden. 

St. Sebastianus nodigt u dan ook uit om gezellig met 
familie, vrienden, sportteam, kermisploeg, gewoon 
alleen of met z’n tweeën bij ons aan te schuiven. 
Kinderen zijn ook van harte welkom. 

Voor deze maaltijd kunt u kaarten kopen. Koop deze 
tijdig, er is behoorlijk wat ruimte, maar vol is vol. 
Hou voor de kaartverkoop onze socials en onze site 
www.sebastianus.nl in de gaten.

Vrijdag 7 juni
Overdag organiseert St. Sebastianus een activiteit 
voor de schoolkinderen van Gendt. Deze activiteiten 
staan in het teken van het 525-jarig jubileum van St. 
Sebastianus. Aan de concrete invulling wordt nog 
hard gewerkt. Maar u kunt er van op aan dat dit een 
gezellige middag zal worden voor de jeugd van Gendt. 

In de avond gaan de deuren van onze feesttent 
opengooien om een mooi feestje te bouwen. Het is 
tijd voor het Feest in de Tent! 

Deze avond zal gelijkenis vertonen met de zaterdag-
avond van De Gendtse Schuttersfeesten. Coverband 
MMoozz komt optreden. Ook hiervoor vind de 
kaartverkoop plaats via de website. Hou hiervoor 
www.sebastianus.nl en onze socials in de gaten, want 
ook hiervoor geldt, vol = vol. 

Zaterdag 8 juni
De zaterdag staat in het teken van de jubileumreceptie. 
In de namiddag is iedereen welkom die St. Sebastianus 
wil komen feliciteren met ons jubileum. 

Na de receptie zal de sfeer omslaan naar een 
waar volksfeest. Dit feest is vrij toegankelijk zijn 
voor iedereen, dus loop gerust binnen. Tijdens 
het volksfeest is er muziek van live band Perfect 
Showband. Ook komt Johnny Gold optreden.
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Zondag 9 juni
De Kringdag van de Kring Rijk van Nijmegen- de 
Betuwe wordt door St. Sebastianus georganiseerd in 
Gendt.  

De dag begint met een opening op het Julianaplein. 
Hierna zal een bond gezelschap van schutterijen een 
mars met defilé lopen door het centrum van Gendt. 
Echt de moeite waard om langs de route een kijkje te 
komen nemen! 

Gedurende deze Kringdag vinden er allerlei wedstrijden 
plaats. Uniek is dit keer dat alle wedstijden in het 
centrum van Gendt plaats vinden. Zo zullen de mars 
en het defilé van elke schutterij worden beoordeeld. 
In de middag vinden er muziekwedstrijden en 
majorettes wedstrijden plaats op het Julianaplein. 
Vendelwedstrijden vinden plaats op de parkeerplaats 
bij de Julianahof. De marketentsters laten hun kunnen 
zien in de Dorpstraat, terwijl je de wedstrijden van 
de stoere en sterke bielemannen kunt vinden in de 
kersenbongerd bij de bibliotheek. De schietwedstrijden 
voor kruisboog en luchtgeweer vinden plaats op de 
banen van St. Sebastianus in Providentia. 

Op de parkeerplaats tussen Providentia en de 
Leemhof wordt er gestreden door alle koningen van 
de verenigingen behorend tot de kring om de konings, 
en jeugdkoningstitel. 

Gedurende de gehele dag zal de Dorpstraat afgesloten 
zijn en is het een evenementen terrein, waar op diverse 
plaatsen een drankje en een hapje te krijgen zal zijn. 

St. Sebastianus nodigt u dan ook uit om eens een 
kijkje te komen nemen en gezellig ergens aan te 
haken en deze dag mee te genieten. 

In en rond de feesttent zal gedurende de dag een 
gezellig stukje muziek van de band Freeline te horen 
zijn. Ook zal op het eind van de dag de prijsuitreiking 
zijn van alle wedstrijden. 

Buiten alle schutterijen uit de Kring Rijk van 
Nijmegen- de Betuwe zullen ook diverse schutterijen 
uit Gelderland, Limburg, Brabant, België en Duitsland 
aanwezig zijn. 

Tijdens het jubileum weekend, geldt natuurlijk het 
schuttersmotto: 

Broederschap
	 Trouw
	 Dienstbaarheid

Voelt u welkom en vier dit
jubileumweekend mee….
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In de eerste eeuw van het bestaan van St. Sebastianus bestond een feestavond uit een grote samenkomst 
van de gemeenschap waarbij rijkelijk werd genoten van een heerlijke maaltijd. Zo’n feest kan natuurlijk niet 
ontbreken tijdens het jubileumjaar van St. Sebastianus en daarom organiseert zij op donderdag 6 juni een 
Middeleeuwse maaltijd. 

Kaartverkoop vindt plaats via de website www.sebastianus.nl, dus houd deze goed in de gaten! Om alvast in de 
stemming te komen volgt hier een heerlijk recept voor kluifkip:

Benodigdheden
•	 1 hele kip
•	 1 ui
•	 5 teentjes knoflook
•	 3 el paprikapoeder
•	 1 el uienpoeder
•	 1 el gemalen komijnzaad
•	 Olie

Bereiding
1.	 Verhit de oven voor op 180 ºC (Hete lucht 165 ºC).
2.	 Meng het paprikapoeder, uienpoeder en de gemalen komijnzaad in het kommetje met peper en zout tot  
	 een kruidenmix.
3.	 Snij de ui en knoflook in grote stukken. 
4.	 Dep de kip droog met een stuk keukenpapier en vul hem met de helft van de gesneden ui en knoflook. Voeg  
	 twee eetlepels  van de kruidenmix toe met een flinke scheut olie. Vul daarna aan met de rest van de ui en  
	 knoflook en sluit de buikholte  met kookgaren of tandenstokers. 
5.	 Strooi de rest van de kruidenmix over de kip en smeer dit goed in met wat olie. 
6.	 Leg de kip in een ingevette ovenschaal en zet de schaal onder het midden van de oven. 
7.	 Bak de kip in ongeveer 80 minuten gaar. Keer de kip halverwege om en schep het vrijgekomen vocht  
	 over de kip heen om  hem vochtig te houden. 
8.	 Controleer na de baktijd of de kip gaar is door met metalen pin in de kip te prikken, komt er wit vocht uit, dan  
	 is hij gaar.

Tip: is de kip nog wat bleek, zet hem dan nog 10 minuten terug in de oven onder de hete gril. Eet smakelijk!

Middeleeuwse Maaltijd

VRAGEN? BEL ONS: 085 8888 001 
Beerseweg 10a | 5431 LC CUIJK  
navigatie kies: heiligenberg

* Acties geldig vanaf €850,- 
  en alleen op de producten. 
 Niet i.c.m. andere acties.
** Arte behang en shutters uitgesloten  
 van de lopende acties 

Advies door productspecialisten

Gegarandeerd de laagste prijs

Vakkundig gelegd en gemonteerd

De zekerheid van vakmanschap

60 
jaar  

Een vloer uitkiezen? Gordijnen shoppen?  
Inspiratie opdoen voor je interieur?  
Wij zeggen: neem vooral de tijd voor je bezoek. 

Hofmans at Home is de grootste woonwinkel  
in vloeren en raamdecoratie van Nederland.  
Er is zo veel te zien dat je makkelijk een paar  
uur bij ons doorbrengt. 

Daar hebben we onze showroom dan ook  
helemaal op ingericht. Met een gezellige  
koffiehoek. En adviseurs die ook graag de  
tijd nemen om jou te woord te staan.

Alles op het gebied  
van vloeren & ramen

CUIJK

NIJMEGEN

15 min

30 min

25 min

25 min

30 min

ARNHEM

40 min

TIEL

OSS

UDEN

VENRAY

vakmanschap  
én de laagste 
prijsgarantie.

TAPIJT | VINYL | LAMINAAT | PARKET | PVC | MARMOLEUM | RAAMDECORATIE | RELAXFAUTEUILS | VLOERKLEDEN | KUNSTGRAS | MEUBELS

Bekijk de folder 

Iedere vrijdag

tot 21.00 uur

geopend

Nederlands’  
grootste showroom:  
7600 m² 

in Cuijk 

www.hofmansathome.nl
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Revolutie van Sebastianus
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1986 - Clubfoto St. Sebastianus

1996 - Optreden in Ochten

2008 - Start Jeugdband

1968 - Optocht Gendtse Kermis

Mars door de Nijmeegsestraat

Sinterklaas intocht



 
GENDT / BEMMEL

Tel.: 0481 – 423936
info@pelkmanschildersgroep.nl
www.pelkmanschildersgroep.nl

St. Sebastianus 

proficiat met jullie

525 jarig bestaan!



Programma Jubileumjaar 2024

18

Festival Night at the Museum
Zaterdag 20 januari

De Jeugd van Vroeger
Zaterdag 2 maart

Middeleeuwse maaltijd
Donderdag 6 juni

Taptoe ‘De Nachtwacht Live’
Zaterdag 1 juni

Activiteit & Feestavond
Vrijdag 7 juni



Programma Jubileumjaar 2024
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St. Sebastianus

Kringdag Rijk van Nijmegen- de Betuwe 
Zondag 9 juni

Gendtse Schutterfeeesten
24 tot en met 27 augustus

Lord Mayor’s Show - London
8 tot 10 november

Europees Schutterstreffen 
Oostenrijk, Mondsee

30 augustus tot 2 september 

Receptie & Volksfeest
Zaterdag 8 juni



Adviseurs en Accountants

Check ook onze vacatures
www.krestonvh.nl

• Accountants
• Belastingadviseurs
• MKB adviseurs
• Personeel en Salaris
• Legal Services
• Overnames & Waarderingen
• Internationaal ondernemen

Stephensonstraat 19 | 4004 JA, Tiel
Dorpstraat 22 | 6691 AX, Gendt

Gefeliciteerd 525 jaar 

Schuttersgilde Sebastianus!



21

GendTattoo 2024 
De Nachtwacht Live 

Schuttersgilde St. Sebastianus staat op het punt om een 
historische mijlpaal te bereiken; het 525-jarig bestaan. 
Om deze eervolle gelegenheid te vieren, organiseert zij 
op 1 juni een onvergetelijke taptoe met het thema “De 
Nachtwacht Live”.

Het thema van de taptoe verbeeldt het bekendste verhaal 
van de Nederlandse schuttersgeschiedenis: het beroemde en 
iconische schilderij “De Nachtwacht” van Rembrandt van Rijn. 
Het verhaal van dit meesterwerk wordt tot leven gebracht. Het 
belooft een avond vol spectaculaire optredens te worden met 
een eerbetoon aan de rijke tradities van de schutterij.
De GendTattoo biedt meer dan je zou verwachten van een 
taptoe. Het zal een zeer vermakelijke, doorlopende mix zijn 
van muzikale uitvoeringen, dans, onderdelen van de schutterij 
uit vervlogen tijden en prachtige kostuums. En dit allemaal 
in een toepasselijk decor uit de tijd van het Gendtse kasteel. 
Bezoekers zullen getuige zijn van topkorpsen, indrukwekkende 
formaties en choreografieën. Dit allemaal geïnspireerd op 
de leden van de nachtwacht, die ieder op hun manier de 

geschiedenis van de schutterij weerspiegelen. Uiteraard 
beleeft u de muziek en shows van Jong St. Sebastianus en de 
Show- & Marchingband.

Het programma wordt verder ingevuld met optredens van: 
•	 Juniorenorkest van de Chr. Muziekvereniging Door  
	 Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk
•	 Marchingband van de Chr. Muziekvereniging Door  
	 Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk
•	 The Highland Valley Pipes, Drums and Dancers
•	 Show- and Marchingband Maastrichtse Verkennersband
•	 Gilde Salvator Mundi Oeffelt
•	 Alle onderdelen van schuttersgilde St. Sebastianus Gendt
•	 En nog enkele specials guests…

Op zaterdag 1 juni zal het Julianaplein in Gendt worden 
omgedoopt tot middeleeuws kasteel waar de eerste editie van 
de GendTattoo zal worden gehouden. Koop je kaarten voor 
de “GendTattoo 2024; De Nachtwacht Live” binnenkort op 
www.sebastianus.nl.
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‘Nieuw’ gezicht voor
de show- & marchingband! 

Nadat Rick Basten jarenlang de tambour-maître van de 
show- & marchingband van St. Sebastianus was, is het voor 
hem tijd om het stokje letterlijk én figuurlijk over te dragen.

Na een heuse selectieprocedure wist Stan Driessen als beste uit 
de bus te komen en wordt hij vanaf 1 juni, tijdens de GendTattoo, 
de nieuwe tambour-maître. Een goede reden om eens met hem 
in gesprek te gaan! 
 
Stan Driessen is 28 jaar en woont, net als de meeste van onze 
leden, in het mooie Gendt. Een grote hobby van hem is natuurlijk 
het muziek maken, maar daarnaast sleutelt hij ook graag aan 
voertuigen en houdt hij van fietsen en alles wat met de fietssport 
te maken heeft. Die passie voor fietsen komt ook nog eens terug 
in zijn werk: hij werkt in de commerciële binnendienst binnen de 
fietswereld.  
 
Binnen St. Sebastianus heeft hij al een behoorlijke geschiedenis. 
Hij begon op zijn negende en zit er zodoende al bijna 20 jaar 
bij. Hij begon op de snaredrum, die hij nog steeds speelt. De 
eerste lessen kreeg hij van Geri Arnts, waarna hij bij Jong St. 
Sebastianus terecht kwam. Daar speelde hij in eerste instantie 
ook slagwerk. In die tijd werd hij door Sjaak van de Sant 
aangewezen als reserve tambour-maître binnen de jeugd. Toen 
Derk Rodermond, destijds eerste tambour-maître, stopte, werd 
hij plots voor de groep gezet. 
 
3 à 4 jaar gingen voorbij waarin hij de rol van reserve tambour-
maître had, maar er geen echte tambour-maître was. Hij heeft 
die rol van tambour-maître tussen ongeveer 2009 en 2012 
opgepakt. Toen Stan 16 jaar was, ging hij over naar de show- 
& marchingband, verviel zijn rol als tambour-maître en was hij 
weer slagwerker binnen de band. Uiteindelijk werd hij ook bij de 
show- & marchingband in de afgelopen jaren reserve tambour-
maître, mede dankzij zijn ervaring bij de jeugd. 
 
Vorig jaar kwam er ineens een vraag van Rick Basten: wie zou 
de tambour-maître rol over willen nemen? Stan heeft daar eerst 
goed over nagedacht. Wil ik dit wel? In eerste instantie dacht hij 
dan ook van niet. Uiteindelijk werd het een ja en ging hij, samen 
met vijf andere enthousiaste leden een traject in waarin ze klaar 
werden gestoomd om de nieuwe tambour-maître te worden. 
 
Dat begon met een cursus van Marc Gouswaart. Als tambour-
maître van het Koninklijk Orkest van de Marechaussee kent hij de 
belangrijkste kneepjes van het vak. In een wekenlange cursus, 
die eindigde met een heus examen, werden ze klaargestoomd 
tot ware tambour-maîtres. Vervolgens ging het selectieproces 
van start: een heuse selectiecommissie bekeek de verschillende 
kandidaten tijdens optredens. Ze mochten toen proefdraaien. 

Misschien heb je ze wel zien lopen tijdens de afgelopen Gendtse 
Schuttersfeesten.
 
In oktober viel dan toch de uiteindelijke beslissing: Stan Driessen 
wordt de nieuwe tambour-maître, met Yorick van Moerkerk en 
Amy van der Horst als reserve. En, zo noemt Stan: “nu start het 
grote avontuur!”. Stan hoopt de komende jaren de weg die Rick 
in is geslagen als tambour-maître voort te zetten. Hij vindt Rick 
een heel goede tambour-maître. Hij hoopt op dat niveau verder 
te bouwen en de club naar een nog hoger niveau te tillen. Nóg 
strakker maken.  
 
Als tambour-maître ben je de verbindende schakel tussen korps 
en instructie, noemt Stan. Je moet die rol op je nemen. Je bent 
ondersteunend aan de instructie. Stan hoopt te zorgen dat het 
korps en de instructie nog beter samen gaan werken om nog 
mooiere resultaten te bereiken. 
 
Dromen binnen de vereniging? Die heeft Stan ook zeker. Hij 
hoopt op mooie optredens met veel publiek. Hij valt al met de 
neus in de boter in 2024, omdat hij dan zowel het Europees 
Schutterstreffen in Mondsee als de Lord Mayor’s Show in 
Londen voor zijn rekening mag nemen. Genoeg publiek daar! 
Maar als hij verder mag denken en dromen, denkt hij toch aan de 
Veteranendag. Of een Bloemencorso in de Bollenstreek, ook vrij 
groot met veel publiek. Ook het Wereld Muziek Concours staat 
op zijn verlanglijstje, met het onderdeel mars. Dat is meer omdat 
hij het gaaf vindt om in een stadion vol publiek die mars te 
lopen. Natuurlijk zou hij dan ook zo hoog mogelijk willen scoren, 
maar eigenlijk gaat het hem meer om de ervaring. Wat Stan St. 
Sebastianus mee wil geven voor de komende jaren: we moeten 
altijd het beste laten zien wat we kunnen. Of het nou met rijen 
dik publiek is in Londen, op een grote wedstrijd, of tijdens de 
Koningsdag in Gendt. 
 
Komt u ook kijken tijdens de overdracht van de mace van de 
tambour-maître van Rick naar Stan? Kom dan gezellig langs 
tijdens de GendTattoo op 1 juni! 

Stan DriessenStan Driessen Rick BastenRick Basten

Amy van der HorstAmy van der Horst Yorick van MoerkerkYorick van Moerkerk
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St. Sebastianus zoekt het in 2024
weer over de grenzen

In het jubileumjaar is er niet alleen in Gendt van alles te 
beleven. St. Sebastianus gaat namelijk ook buiten de 
Nederlandse grenzen haar gezicht laten zien. Van 30 
augustus tot 2 september is het 3-jaarlijks terugkerende 
Europees Schutterstreffen weer. Later in het jaar, in het 
weekend van 8 tot 10 november, gaan zij zich wederom 
presenteren in London bij “The Lord Mayor’s Show”.

Europees Schutterstreffen - Mondsee, Oostenrijk

St. Sebastianus reist op vrijdag 30 augustus af naar Mondsee, 
Oostenrijk om daar een weekend lang te verbroederen 
met collega-schutterijen uit heel Europa. Het Europees 
Schutterstreffen wordt elke drie jaar georganiseerd in een 
ander Europees land.

De activiteiten op zaterdag zijn vooral gericht op het Europees 
koningsschieten. De Gendtse schutterskoning Paco Huisman 
zal hier een poging wagen om zijn titel uit te breiden met die 
van Europees schutterskoning. Aansluitend hieraan zal er een 
kroningsmis worden gehouden.

Op zondag zal er een optocht, ook wel processie genaamd, zijn 
van alle aanwezige schutterijen. Dit zal een kleurrijk geheel zijn 
door de straten van Mondsee. Uiteraard zal St. Sebastianus 
hier ook onderdeel van uitmaken. Zij zullen de lokale bevolking 
samen met alle toegereisde belangstellenden verblijden met 
een origineel, modern schuttersoptreden.
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The Lord Mayor’s Show – London, Engeland

Enkele weken later, in het weekend van 8 tot 10 november, 
gaat St. Sebastianus opnieuw op pad buiten de landsgrenzen. 
Zij mogen zich weer presenteren in London bij “The Lord 
Mayor’s Show”. De vendeliers, marketentsters, adjudanten, het 
koningspaar, exercitiepeleton en de Show- & Marchingband 
zullen hun medewerking verlenen tijdens de parade die dwars 
door het centrum van London loopt. Deze parade wordt tevens 
live wordt uitgezonden op de BBC.

The Lord Mayor’s show is een Londonse traditie. Hier wordt 
gevierd dat de nieuwe burgemeester (Lord Mayor) wordt 
geïnstalleerd. Tegenwoordig gaat het hierbij niet meer om de 
echte burgermeester maar om een ceremoniële Lord Mayor. Hij 
wordt gepresenteerd aan het volk door middel van een parade 
met versierde wagens, militaire korpsen, verklede groepen en 
muziek bands.

In 2019 heeft St. Sebastianus zich hier ook al mogen laten zien 
en dat is zowel aan de Gendtse als aan de Engelse kant goed 
bevallen. Ter ere van het 525-jarig jubileum is St. Sebastianus 
wederom uitgenodigd om deel uit te maken van deze optocht. 
Een grote eer voor St. Sebastianus en ook erg toepasselijk, 
omdat de Lord Mayor’s Show ook al eeuwen oud is. 
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Een interview met het nieuwe koningspaar is al jaren een 
vaste rubriek in de Dynamic SB. Maar voor de jubileumeditie 
doen wij er graag een schepje bovenop. En wat wil het 
toeval? De ouders van het huidige koningspaar zijn ook 
een heel bijzonder koningspaar. Zij zijn het langst geleden 
koningspaar geweest van alle nog levende koningsparen! 
Een dubbelinterview dit keer dus. Met Paco en Corrienne 
Huisman, koningspaar 2023-2024. En met Henk en 
Marianne Huisman, koningspaar 1964-1965.

Nog voor het interview begint, haalt Marianne een wit klein 
boekje uit haar handtas. Het boekje zit vol met foto’s van hun 
koningstijd. Toeval wil dat Corrienne net een mooie geprinte 
foto van hun koningstijd aan haar schoonouders gegeven 
heeft. Een mooi contrast. De haarscherpe kleurenfoto van 
Paco en Corrienne, met de kleine zwart-witfoto’s van Henk 
en Marianne. En dat is ook helemaal niet gek, want tussen 
hun koningsjaren zit bijna 60 jaar. En dat is precies waar we 
vandaag naar op zoek zijn. De grote verschillen tussen toen en 
nu. Wat is er veranderd?

Terug naar zaterdag 19 augustus 2023. Precies een week voor 
de Gendtse Schuttersfeesten dit jaar begonnen. Paco werd 
eigenlijk de dagen ervoor steeds al een beetje geplaagd en 
speelde met het idee om koning te schieten. Definitief was het 
zeker nog niet. Die zaterdag gingen Paco en Corrienne, samen 
met hun kinderen Ivet en Joren, naar Henk en Marianne toe. 
Paco begon er toch maar eens over: “1 kandidaat heeft zich 
gemeld voor het koningsschieten. Hebben jullie enig idee?”. 
Langzaam begon het besef te komen dat Paco zelf ging 
schieten. En die onthulling bij zijn ouders, was ook het eerste 
moment dat de aanstaande koningin, Corrienne, zelf te horen 
kreeg dat haar man ging schieten.

Een mooi moment, zeker voor Henk. “Buitengewoon!” noemt 
hij het. Hij moedigt zijn zoon al jaren aan om te gaan schieten.

Omdat het zo bijzonder is. Paco zelf speelt ook al jaren met 
het idee. Het lijkt hem heel erg leuk, maar het moment moet er 
wel naar zijn. Hij moet een troon hebben, en dat lijkt wel goed 
te komen. Belangrijker nog: zijn ouders moeten het nog mee 
kunnen maken. En je weet maar nooit wanneer het moment 
komt dat ze het niet meer mee kunnen maken. En dan was 
het de afgelopen jaren ook nog wachten tot Ivet en Joren 
oud genoeg zijn om het hele feest helemaal mee te maken. 
Ivet is inmiddels 18 en Joren 15: prima dus. Het is gewoon het 
perfecte moment om te gaan schieten! Alleen is er toch nog 
één twijfel… alles moet wel goed geregeld worden en over een 
week is het al zo ver! Maar de knoop is doorgehakt, ze gaan het 
gewoon doen.

Een week vol chaos en stress begint. Een pak, een jurk, de 
bloemen, eten voor in de tent, een troon, stropdassen, een 
tent achter het huis, koffie voor de reveille. Hoe gaan we 
dit allemaal in een week doen? En dat ook nog eens in een 
normale werkweek! Paco valt van de stress zelfs 3 kilo af die 
week. Voor Corrienne komt de stress ook nog eens uit een hele 
andere hoek: zij hoort ineens elke dag weer nieuwe namen 
van mensen die mogelijk koning gaan schieten. Want straks 
ben je dit allemaal voor aan het bereiden, en blijkt dat het 
ineens allemaal voor niks is als een tegenkandidaat de vogel 
naar beneden schiet. Dat is leuk als publiek, vindt Corrienne, 
maar als je er zelf gaat staan wil je liever zekerheid. Die namen 
blijken slechts geruchten, want op zaterdag 26 augustus staat 
Paco in zijn eentje onder de mast. 

Wat een verschil is dat met de situatie van Henk en Marianne 
in 1964. Zij wisten tot op de dag van het koningsschieten nog 
niet dat zij onder de mast zouden staan! In 1964 was er namelijk 
geen kandidaat voor het koningsschieten. De voorzitter van 
toen kwam met de vraag of Henk en zijn vriendengroep dan 
maar wilden gaan schieten. Het koningsschieten was toen 
nog op de zondagmiddag. Die zondag stonden Henk en zes 
vrienden onder de mast. Marianne durfde bijna niet te kijken. 
Zij wilde namelijk helemaal niet dat Henk de vogel eraf schoot. 
Zij was nog maar net 18 en zat helemaal niet te wachten op 
het zijn van koningin. Ze was dan ook niet blij toen Henk het 
uiteindelijk werd. 

In tegenstelling tot bij Marianne was voor Paco het schieten 
uiteindelijk hét hoogtepunt van zijn weekend. Vooral omdat 
het zo snel ging. Hij was van tevoren bang voor het schieten. 
Hij vreesde ervoor dat mensen heel lang moesten wachten en 
dat hij heel vaak mis zou schieten. Dat was gelukkig niet waar. 
Slechts 15 schoten waren nodig om koning te worden. De rest 
van het weekend was Paco vooral erg emotioneel, noemt hij 
zelf. Net zo emotioneel als op zijn trouwdag. 

Zo vader, zo zoon: in gesprek met
het koningspaar van 2023 én 1964!
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Corrienne vond de maandag het mooist. Met het koningin 
inhalen, en dat begon al met dat ze alleen in huis zat te 
wachten. En dat de korpsen eraan kwamen. Dat je ze aan hoort 
komen en het moment steeds dichterbij komt. Uiteindelijk is 
dan het moment dat je naar buiten mag komen. Toen schrok 
ze wel heel erg. Zo veel mensen! Ook Henk vond het koningin 
inhalen (hij noemt het steevast koningin afhalen) één van de 
mooiste momenten van hun koningschap. Marianne vond die 
aandacht ook maar niks. Haar mooiste herinnering is op de 
laatste feestavond van hun kermis. Dat er vendeliers in hun 
pyjama kwamen vendelen in de tent.

In de weken daarna kreeg Marianne er wel steeds meer plezier 
in trouwens. Uiteindelijk is ze wel blij met de ervaring. En de tijd 
erna was ook heel erg leuk. Een jaar na hun koningsjaar, toen er 
alweer een nieuw koningspaar was, ging Marianne zelfs mee als 
invaller. De echte koningin was toen in verwachting. Ze verving 
haar, maar liep daardoor met een koning die een behoorlijk 
stuk ouder was dan zijzelf. Henk liep een stukje verder achter 
hen in het korps als vendelier. Hij ving uit het publiek steeds 
opmerkingen op als “moet je eens zien, een oude man met zo’n 
jong grietje!”.

Ook voor Paco en Corrienne zijn de weken na de 
Schuttersfeesten leuk. Het blijft echt leven, vinden ze. Je wordt 
veel aangesproken in het dorp. Mensen spreken ze aan waarvan 
ze denken “Wie ben jij überhaupt?”. Dat is in elk geval geen 
verschil met vroeger, weet Henk te vertellen. Zijn werk destijds 
was het huis-aan-huis ophalen van verzekeringspremies. 
Henk werd constant aangesproken op zijn koningschap. Zijn 
werkdagen werden er zelfs langer van. Maar je voelt je stiekem 
wel een beetje een echte koning, vindt hij.

Paco had dat aspect aan het koningschap dan ook niet 
verwacht. Hij voelde zich soms echt wel een beetje een soort 
beroemdheid van Gendt. Mensen willen met je op de foto, ook 
diegenen die je niet kent. Een gekke belevenis. Paco dacht vooral 
dat veel jongeren alleen naar de tent kwamen om het feesten 
en het drinken. Maar ook door hen werd hij aangesproken. Ze 
zijn gewoon heel enthousiast dat je er staat. Ze dragen de 
traditie nog steeds. Henk noemt dat ook bijzonder: bijna 60 jaar 
na zijn koningschap bestaat het feest nog en dat is echt wel 
heel uniek.

Vol enthousiasme praten Henk, Marianne, Paco en Corrienne 
over hun koningschap. Aan tafel kunnen ze er maar niet over 
ophouden. Ze vallen elkaar in de rede, komen dan steeds weer 
met nieuwe grappige anekdotes en verhalen, en kijken zo met 
plezier terug op een fantastische belevenis. Het hoofdstuk 
van Henk en Marianne is jaren geleden al afgesloten, maar dat 
van Paco en Corrienne schrijft zichzelf nog. Zij hebben nog tot 
augustus om te genieten van het koningschap met als bonus 
het Europees schutterstreffen wat het weekend na de Gendtse 
schuttersfeesten plaats vind. En dat tijdens het 525-jarig 
bestaan van de vereniging! Hey, nóg een verschil met het 
koningschap van Henk en Marianne. Hoe bijzonder is het om 
koningspaar te mogen zijn tijdens een jubileumjaar?!
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In de vorige editie van de Dynamic SB las u dat de leden 
van St. Sebastianus hun IQ trainen tijdens repetities en 
optredens. Maar lid zijn van St. Sebastianus heeft nog meer 
gezondheidsvoordelen. Op deze pagina leest hoe gezond 
het is voor het lichaam om lid te zijn van St. Sebastianus.

In de tekst ‘braintraining’ uit de vorige editie van Dynamic SB 
stond vermeld dat leden van St. Sebastianus hun hersenen 
trainen wanneer zij repeteren en optreden. Hierdoor kan het 
IQ verhogen. Maar dit effect was niet alleen te zien bij de leden 
zelf, maar kan ook gevonden worden in het publiek wanneer 
zijn naar optredens komen kijken en luisteren. Het is dus goed 
voor je hersenen om lid te zijn van St. Sebastianus of om als 
publiek te komen kijken en luisteren. Maar er zijn nog meer 
voordelen voor de gezondheid bij de leden van St. Sebastianus.

Het meest voor de hand liggende voordeel is het in beweging zijn 
en conditie opbouwen. De vendeliers en het exercitiepeleton 
zijn elke maandagavond te vinden op het julianaplein of in de 

sporthal voor hun repetities. Tijdens deze repetities zijn zij 
intensief bezig met marcheren en het manoeuvreren van hun 
vaandels en geweren. Hier is concentratie, conditie en kracht 
voor nodig en kan dus gezien worden als sporten. Daarnaast 
zijn leden van vele verschillende disciplines flink in beweging 
wanneer zij repeteren voor het showlopen en marcheren. 
Daarbovenop komen dan nog de optredens waarbij al deze 
gerepeteerde vaardigheden worden getoond aan het publiek. 
Al met al dus een goede work-out die ervoor zorgt dat de 
10.000 stappen makkelijk gehaald gaan worden!

Daarnaast is het spelen van een blaasinstrument goed voor 
de ontwikkeling van de longen. Tijdens de muzieklessen en 
repetities leren de blazers van St. Sebastianus om hun adem 
onder controle te krijgen. Diep ademhalen voordat ze beginnen 
met spelen, krachtig uitademen in het instrument en pas 
ademhalen wanneer daar plek voor is in de muziek. Dit zorgt er 
allemaal voor dat het longvolume toeneemt en dat de longen 
efficiënter gebruikt kunnen worden.

Maar wist u al dat de schietafdeling van St. Sebastianus ook 
hun longen traint? Bij het schieten is het belangrijk om zo 
stabiel en stil mogelijk te staan zodat je goed kunt richten op 
de roos. Alleen al ademhalen kan ervoor zorgen dat de focus 
verschuift van de roos af. Daarom zijn de schutters getraind 
om hun hele lichaam, en ook specifiek hun ademhaling onder 
controle te houden. Dit zorgt ervoor dat zij goed in de roos 
kunnen schieten. Een goede eigenschap bij het schieten, 
maar ook bijvoorbeeld om rustig te blijven in het geval van een 
stressvolle situatie zoals een examen, wedstrijd of werksituatie.

Heeft u als goede voornemen om in 2024 gezonder te gaan 
leven. Kom dan eens kijken bij een van de repetities of optreden 
van St. Sebastianus die de komende tijd op de agenda staan. 
Samen kunnen we kijken welke gezondheidswinst er voor u te 
behalen is bij St. Sebastianus!

Gezonde Schutters





30

Oud Koningsparen

1939-1947
Wim 

Schouten

1953-1954
Bernhard 

de Beijer - Peters

1957-1958
Bernhard

Hoogveld-Schouten

1962-1963
Gerrit 

Bekhuis - de Haan

1970-1971
Geert 

de Jong - Huting

1973-1974
Piet

Jansen - Gerritsen

1976-1977
Geert & Ida

Hebben

1981-1982
Jan & Thea 
Buurman
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Oud Koningsparen

1987-1988
Ton & Lisette

de Jong - van Driel

1990-1991
Nol 

Basten - van Deelen

1996-1997
Hans & Gerry
Sluiter - Vonk

2000-2001
Wim & Leny

Hendriks - v/d Brink

2008-2009
Theo & Monique

Campschreur - Huisman

2014-2015
Stefan & Truus
Derks - Milder

2022-2023
Theo & Edith 

Aaldering - Cornelissen

2018-2019
Mark & Aloys

Venselaar - van der Velde



Vertel eens iets over jezelf
Ik ben Han Verheijen, 53 jaar jong, getrouwd met Marjolein 
en trotse vader van 2 zonen: Juul en Tijn. Al weer 23 jaar 
woonachtig in Bemmel. Mijn hart klopt echter nog wel steeds 
Gendts, ik kom daar met veel plezier naar terug.

Hoelang ben je al lid van St. Sebastianus?
Ik ben lid geworden toen ik 13 jaar oud was. Ik heb eerst een half 
jaar getracht trompet te spelen, maar dat werd geen succes. 
Ik werd vriendelijk doch dringend verzocht andere kwaliteiten 
aan te boren. Toen de kruisboog afdeling startte ben ik daar 
een aantal maanden later mee begonnen. En nu ben ik dus 40 
jaar kruisboog lid.

Wat doe je precies binnen de vereniging?
Ik ben actief als kruisboogschutter binnen St. Sebastianus. 
Daar ook wedstrijdleider en sinds kort ook wedstrijdleider van 
de Gelderse Kruisboogbond. En met gepaste trots mag ik ook 
vermelden dat ik Gelders kampioen en Gelders kruisboog 
Koning ben geweest. Dit laatste is dus kampioen van alle 
kruisboog Koningen in Gelderland. Daar ben ik dus wel trots op!
En ik ben ondertussen de tel kwijt met het aantal keren dat 
ik kruisboog Koning van St. Sebastianus ben geweest. Het 
blauwe bloed stoomt dus aardig door mijn aderen. 

Wat is het leukste/
bijzonderste wat je ooit 
hebt meegemaakt bij St. 
Sebastianus?
Het is moeilijk om één 
ding te benoemen dat 
het leukste is wat ik bij 
St. Sebastianus heb 
meegemaakt. Waar ik 
mooie herinneringen 
aan heb dat zijn de 
weekenden die we met 
de totale vereniging 
op pad gingen. Dit 
waren bijvoorbeeld het 
Europees Schutters-
treffen in Voklabrück en 
Haaksbergen. Wat ik mij 
hiervan kan herinneren 
is dat er altijd spontaan 
leuke dingen ontstonden.

Het verhaal in Voklabrück was dat met een uurtje eigen tijd het 
hotel zwembad door een groot aantal St. Sebastianus leden 
werd bezocht. Velen hadden blijkbaar het talent in zich om een 
bommetje te maken. En je kunt je vast goed voorstellen wat 
er gebeurd als dit door meerdere mensen tegelijk uitgevoerd 
wordt… De kelder, waar het zwembad zich bevond, stond 
compleet blank. St. Sebastianus kon er meer van genieten dan 
de hoteleigenaar.

In Haaksbergen was het verhaal dat wij na een avond 
gezelligheid als één van de laatsten terugkwamen bij onze 
overnachtingsplaats. Theo Nienhaus (die ook terugkwam 
van het feestterrein) gaf aan dat we rustig en stil de sporthal 
moesten binnengaan, omdat iedereen inmiddels zou slapen. 
Dit was toch lichtelijk anders. Iedereen, maar dan ook echt 
iedereen, zat nog in de kantine van de sporthal. Het bleef die 
nacht nog lang onrustig. Zo zijn er nog tig verhalen die met 
regelmaat bij mij voorbij komen.

Wat vind je het mooiste aan de vereniging?
Ik vind het mooiste dat de vereniging een mix is van 
verschillende mensen die er gezamenlijk iets heel moois en 
bijzonders van maken. Jammer genoeg kan ik er vanwege mijn 
gezondheid zelf niet altijd meer onderdeel van zijn, maar als ik 
jullie tijdens optredens bezig zie ben ik daar apetrots op!

Wat zou je andere leden mee willen geven?
Dat ze trots mogen zijn op de vereniging waar ze lid van zijn!
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